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Beste vrienden van de Nassaukerk, 
 
In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de 
activiteiten waaraan Vrienden van de Nassaukerk dit 
jaar heeft ondersteund. Let op: aan het festival The 
Spirit of Amsterdam kunt u nog deelnemen.  
 

 
Soup & Soul 
Soup & Soul is een project van de Nassaukerk 
om een ontmoetingsplek te zijn van onderlinge 
verbondenheid en inspiratie. Er is in onze com-
plexe, gedigitaliseerde en geïndividualiseerde 
samenleving veel eenzaamheid, niet alleen 
onder ouderen, ook jongeren worstelen met 
een toenemend onvermogen om zich met 
anderen te verbinden. Soup & Soul wil op een 
laagdrempelige manier mensen uit de buurt 
rondom de Nassaukerk met elkaar in contact te 
brengen. Dat doen we door samen soep te eten 
en speelse, creatieve werkvormen aan te bieden 
om wezenlijke thema's van het leven met elkaar 
te delen. Deze manier van samenzijn hoopt 
mensen dichterbij zichzelf en dichterbij elkaar te 
brengen. Voor meer zin in het leven. 
 
 
Requiem voor de Buurt 
Op 1 en 2 juni waren er twee mooie en 
bijzondere concerten in de Nassaukerk waar het 
Requiem van Duruflé werd uitgevoerd door een 
projectkoor van ervaren amateurzangers. Op 31 
oktober was een derde uitvoering, die wederom 
voor een volle kerk en groot applaus zorgde. Bij 
dit laatste concert trad ook een buurtkoor op die 
eeuwenoude gregoriaanse melodieën liet horen 
die Duruflé gebruikte. Dit participatieproject is 
bedacht door dirigent Josefine Straesser om 
iedereen die dat wil te laten kennismaken met 
het zingen van deze oude kerkmuziek. Het 
Requiem voor de Buurt is mede mogelijk 
gemaakt door VSB-Fonds, Amsterdamse Fonds voor de Kunsten, Fonds voor 
Cultuurparticipatie, Stadsdeel West en Vrienden van de Nassaukerk.   

Thema: je favoriete woonwijk ontwerpen 

Spontaan samen een levenslied maken met Johannes 



 

 
 
The Spirit of Amsterdam  
Op 22, 23 en 24 november is er een festival voor de jonge geest, ter gelegenheid van 750 jaar 
Amsterdam. The Spirit brengt een mix van muziek, kunst, cultuur en rituelen samen op 37 
heilige plekken in de stad.  Elk programma draagt bij aan een lievere stad. Een stad met meer 
aandacht en tijd voor elkaar. 
Ook de locatie Nassaukerk is dan een plek waar mensen in al hun diversiteit, deze spirit 
kunnen ervaren, op een open inclusieve manier.  Het programma is daarbij passend: divers en 
verassend. Zie: https://thespirit.amsterdam/location/nassaukerk/ 
Vrienden van de Nassaukerk draagt bij aan een tweetal evenementen in de Nassaukerk.  
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